
1

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong 
bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 06/07/2025

****************************

125: Thế gian có rất nhiều Bồ Tát thị hiện

Trong thế gian hiện tại có rất nhiều Bồ Tát thị hiện. Họ đang làm việc vì lợi ích 
chúng sanh, phục vụ chúng sanh, không bao giờ tổn hại chúng sanh. Họ cũng đang 
chuyên cần học tập. Đây cũng là nguyên tắc để chúng ta quán sát. Hòa Thượng nói: “Bồ 
Tát thị hiện ở thế gian có một nguyên tắc bất biến là giúp chúng sanh phá mê khai 
ngộ, lìa khổ được vui. Từ chỗ này, chúng ta tỉ mỉ quan sát thì sẽ phân biệt được. Đặc 
biệt là các Ngài thị hiện ở thế gian không ở một hình tướng nhất định nào”. 

Không phải thị hiện hình tướng Quan Thế Âm Bồ Tát hay hình tướng Đại Thế Chí 
Bồ Tát mới là Bồ Tát. Họ có thể thị hiện già trẻ, nam nữ, giàu sang bần khổ hoặc là hình 
tướng của người xuất gia hoặc là người tại gia và các Ngài có thể thị hiện trong các 
ngành các nghề. Dù là thế nào chúng ta phải biết rằng có một nguyên tắc bất biến, đó 
là, các Ngài luôn giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Tất cả việc làm 
của họ đều là hy sinh phụng hiến, không bao giờ có một chút ý niệm lợi lộc cho riêng 
mình. Qua đây, chúng ta thấy Hòa Thượng đang dạy cho chúng ta cách để phân biệt 
giữa tà và chánh, chân và ngụy.

Hòa Thượng nói: “Bạn tỉ mỉ mà quan sát, xem kỹ ra thì sự thị hiện của họ gần 
như là có ý nhưng thực ra lại là không có ý. Thế nhưng, có một nguyên tắc nhất định 
là đều giúp đỡ chúng sanh khai ngộ, thì đây là Bồ Tát”.

Mấy ngày gần đây, tôi lại thấu hiểu thêm nhiều điều, từ đó, tôi thấy rằng việc 
chúng ta đang làm phải cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, phải giúp đỡ được cho 
chúng sanh. Có những người về hình tướng đáng ra là phải giúp đỡ chúng sanh phá mê 
khai ngộ, lìa khổ được vui, nhưng họ không làm vậy mà đang tận hưởng những phước 
báu mà Phật đã để lại. Họ thừa hưởng phước báu của Phật để tận hưởng theo tư dục, 
chứ họ không phải mang giáo huấn của Phật đến để lợi ích chúng sanh. Hành động việc 
làm, khởi tâm động niệm của họ thì trái nghịch 180 độ. Đây là điều hết sức đáng lo.

Nhiều năm qua, tôi may mắn gặp được pháp của Hòa Thượng nên chỉ nghe, chỉ 
học theo Hòa Thượng và chỉ trùng tuyên lại những gì Hòa Thượng nói. Từ đó, tôi cũng 
có được một chút kết quả tốt đẹp cho mình và cho mọi người.

Trại hè tại Sóc Trăng đang diễn ra đến nay là ngày thứ ba, đã khiến nhiều người 
hối tiếc vì không dẫn con đến tham dự, mặt khác có người cũng nói rằng có dẫn chúng 
đến, chúng cũng không chịu đi. Đây là kết quả vì cha mẹ chúng không học tập, không 
theo đuổi chuẩn mực của Phật Bồ Tát Thánh Hiền cho nên bây giờ bảo chúng đến trại 
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hè là việc khó. Đúng như trên Kinh Vô Lượng Thọ nói: “Tiên nhân bất giáo, vô thù 
quái tha” - Người trước không dạy, không học, không thực hành thì đừng trách người 
sau.

Chúng ta tổ chức trại hè mới thấy rằng có những đứa trẻ bẩy tám tuổi đã bất trị. 
Cha Mẹ biết con mình ở nhà bất trị vậy thì khi gửi lên trại hè, Cha Mẹ vẫn tiếp tục mon 
men đến ôm ấp, xem xem con có ngủ được không, con có ăn được không? Đứa trẻ gặp 
Mẹ rồi thì trở nên bất trị, tạo nên sự phiền hà cho người khác. Một lớp, gia đình có ba 
cô, phải dành một cô để trông đứa trẻ này.

Năm sau, chúng ta sẽ không nhận những đứa trẻ như thế này. Chúng ta cần phải 
có nguyên tắc, không để người ta lợi dụng lòng tốt! Không phải chúng ta không từ bi 
mà vì Cha Mẹ đã tạo nên hoàn cảnh khiến chúng thành ra như thế. Rất nhiều Bồ Tát ở 
thế gian này đang cần được giúp đỡ ban đầu. Chúng ta giúp những Bồ Tát đó để Bồ Tát 
sau này đi phục vụ chúng sanh.

Hòa Thượng khẳng định Bồ Tát thị hiện ở thế gian có một nguyên tắc bất di bất 
dịch là giúp đỡ chúng sanh và sự giúp đỡ quan trọng nhất là giúp chúng sanh phá mê 
khai ngộ, lìa khổ được vui. Họ chẳng làm phiền lòng chúng sanh, đời sống của họ 
thường giảm thiểu ở mức thấp nhất, mọi tiện nghi trong cuộc sống này, họ đều để dành 
phục vụ chúng sanh. Chúng ta quán sát việc này và biết rằng mình đang gần một Bồ Tát 
hay là một chúng sanh phàm phu.

Hòa Thượng nói: “Vấn đề là chúng ta, chính mình, có quán sát được hay không. 
Nếu như chúng ta quán sát được thì sẽ có sự thọ dụng vô lượng vô biên, còn nếu 
chúng ta mê hoặc điên đảo, không quán sát ra được, thực tế mà nói, loại cơ duyên 
này sẽ bỏ lỡ qua trước mắt.” Trong một trại hè 200 em, có 10 em từng được học Đệ 
Tử Quy, học chuẩn mực Thánh Hiền cùng tham gia thì chúng ta thấy ngay sự khác biệt. 
Mười em học sinh đó như những con thiên nga trắng, từ cử chỉ, hành động, việc làm, 
tướng đi, tướng ngồi đều chuẩn mực, nghiêm túc, hoàn toàn khác biệt. Đây chính là kết 
quả mà chúng ta thấy rất rõ. Chỉ những người mê hoặc điên đảo mới không nhận ra.

Cha mẹ, ông bà trong thâm tâm rất muốn con cháu của mình thành Thánh thành 
Hiền nhưng khi đứa trẻ sắp làm Thánh làm Hiền thì chính họ lại lôi những đứa trẻ này 
đi xuống. Cho nên Hòa Thượng mới nói: “Việc tốt lắm dày vò!” Tịnh Sang nói chuyện 
với tôi mà khóc: “Con có muôn ngàn việc nhưng con không nói với Thầy vì con muốn 
Thầy giữ tâm thanh tịnh để làm những việc lớn hơn”. Rõ ràng kết quả công việc rất tốt. 
Vậy chúng ta thử nghĩ mà xem, người làm giáo dục mà luôn thấy có muôn ngàn việc 
chồng chất lên vai, lên tâm, thì thử hỏi có được mấy người chịu phát tâm làm việc tốt 
đến như vậy?

Chúng ta hãy thử nghĩ mà xem những người làm những việc hy sinh phụng hiến, 
vô tư vô cầu trong khi ở xã hội hiện đại này, ai cũng tranh cũng cầu, thì những người 
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đó không phải là Bồ Tát thì là ai? Trong khi cả thế gian, người ta khởi tâm động niệm, 
hành động tạo tác đều vì lợi hay “tiền trao thì cháo múc”- không có tiền thì dù cháo đã 
múc rồi vẫn đổ trở lại nồi, thì vẫn có những con người dù có tiền hay không có tiền, 
cháo vẫn được múc, vậy họ không là Bồ Tát thì là ai? Theo Hòa Thượng, chỉ có người 
mê hoặc điên đảo thì mới không nhận ra, bỏ lỡ cơ duyên tốt ngay trước mắt.

Có người từng tham gia lớp zoom 1200 chuyên đề của Hòa Thượng, nghe rõ tất 
cả những phương hướng chỉ đạo của Hòa Thượng, vậy mà, họ chỉ biết đến lợi, lợi dụng 
đến tận cùng lòng tốt của người. Chúng sanh mê muội mà làm như thế thì không đáng 
nói, đằng này, là người học Phật, ngày ngày học pháp của Hòa Thượng mà lại có thể hễ 
có lợi thì liền chiếm lợi, sẵn sàng lợi dụng lòng tốt của người!

Cho nên, chúng ta phải thận trọng đừng nghĩ rằng mình đối xử tốt với họ đã là tốt 
cho họ. Chúng ta để cho họ tùy tiện như vậy là chúng ta không từ bi. Chúng ta bố thí 
chút tiền cho ai đó nghèo khó mà không nói đạo lý giáo hóa cho họ nghe thì đã làm sai, 
đã không từ bi. Làm như thế chỉ là cho họ hưởng phước thừa trong đời của họ. Một khi 
hết phước, mạng của họ cũng chẳng còn! Khi biếu một người nghèo khó tiền chúng ta 
nên khuyên họ rằng mỗi ngày đi và được tiền như thế, hãy chia lại cho những người 
khó khăn hơn mình thì đó là tái tạo phước báu. Trước đây từng có trường hợp đi xin 
như vậy mà được rất nhiều tiền để trong ngân hàng và còn xây nhà cho con cháu. Phật 
Bồ Tát Thánh Hiền dạy bảo chúng ta ngày ngày cần phải tu phước tích phước tiết phước 
mà người ấy ngày ngày chẳng tu, chỉ hưởng phước.

 Cho nên chúng ta học Phật pháp Đại thừa, phải luôn luôn quán sát. Chúng ta xây 
dựng ba khu đào tạo và mỗi nơi đều có người ở, vậy phải suy nghĩ đến mồ hôi, nước 
mắt, công sức và tiền của mà bao người xây dựng nên để thấy rằng họ có đủ phước để 
ở nơi đó chưa? Nếu chưa nghĩ đến thì chúng ta có từ bi không? Họ hưởng hết phước 
của cuộc đời này và đời sau họ đi vào tam ác đạo. Hòa Thượng từng dạy rằng cho dù 
chúng ta đủ phước để có tiện nghi thì chúng ta cũng không nên tùy tiện mà hưởng dụng. 
Hãy để dành những tiện nghi đó cho chúng sanh. Chúng ta chỉ hưởng những tiện nghi 
thấp nhất là được rồi.

Bản thân tôi, bất đắc dĩ mới phải đi máy bay nên luôn chọn giá vé thấp nhất. Hơn 
chục năm qua đều là như vậy. Tôi có rất nhiều việc nhưng ngay khi ở Hà Nội, chiếc xe 
tôi dùng cũng loại cà tàng, lúc đi, chỉ sợ nó rớt bánh. Đúng như Hòa Thượng nói giữa 
thế gian mà người ta chỉ tranh dành, mong cầu, vẫn có những người chỉ biết hy sinh 
phụng hiến thì họ không là Bồ Tát thì là ai? Cho dù hiện tại họ chưa là Bồ Tát quả 
nhưng họ đang xây dựng Bồ Tát nhân hết sức kiên cố nên chắc chắn Bồ Tát quả nhất 
định sẽ đến.

Hòa Thượng giải thích rất cảm xúc: “Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian, khẳng 
định là có những vấn đề mà thế gian này không thể giải quyết được. Còn nếu thế 
gian có thể làm được thì chắc chắn các Ngài sẽ không đến. Phật Bồ Tát chân thật là 
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nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì!” Phật Bồ Tát đến thế 
gian là vì thế gian không có người làm, nếu có người làm, các Ngài nhất định sẽ không 
đến. Các Ngài sẽ không đến quản việc thừa.

Ở Tây Ninh, trong mấy năm qua, chúng tôi đào tạo khép kín 10 em học sinh, cha 
mẹ không tốn đến một xu nào. Ở nơi đâu, tìm được một lớp kỹ năng như vậy? Thầy 
giáo đến 1,2 giờ đêm còn chưa ngủ, luôn dõi theo các em đã ngủ chưa, có hành động gì 
bất thường không, trong khi cha mẹ ruột thì đã ngủ say. Ở thế gian, người ta thì “Được 
voi đòi tiên”, được một muốn hai, được hai thì đòi ba, phàm phu sanh tử đều là như vậy. 
Cho nên Hòa Thượng vẫn dạy chúng ta rằng: Mình sống ở thế gian này đừng làm phiền 
người ta, đã là phước cho người ta rồi! Chứ đừng nói là mình đang độ chúng sanh, phục 
vụ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh.

Trước đây nghe câu nói này, tôi chưa hiểu nhưng chiêm nghiệm dần dần, tôi đã 
thấu hiểu hơn. Chúng ta sống ở thế gian không giúp đỡ chúng sanh thì thôi chứ không 
làm phiền chúng sanh. Việc này rất khó! Ví dụ như ra đường mà gặp tắc đường thì có 
phải chính chúng ta đang là một nhân tố gây ra tắc không? Nếu không có chúng ta thì 
đường sẽ bớt đi một xe, một người. Vậy mà, chúng ta vẫn nghĩ rằng việc tắc đường là 
do người ta chứ không có mình. Ai cũng nghĩ rằng, thiên hạ không còn ai để một mình 
mình đi một đường. Tâm cảnh của chúng sanh là như vậy, đâu nghĩ được rằng, sự có 
mặt của mình ở thế gian này là mình đang làm phiền lòng bao nhiêu người! Nói như 
vậy, để chúng ta giác ngộ rằng, chúng ta đang làm việc giúp ích người hay chúng ta 
đang làm chướng ngại người.

Hòa Thượng nói: “Chúng sanh ở thế gian hiện tại nghiệp chướng vô cùng sâu 
nặng, cho nên thế giới này trược ác đến cùng tận. Vì vậy, Phật Bồ Tát phải đến để 
cứu hộ. Trong thế gian, ở các ngành các nghề, có những người ở các lĩnh vực khác 
nhau, nam nữ, già trẻ, chúng ta quán sát kỹ, có rất nhiều những nhân sĩ hảo tâm. 
Họ chính mình không làm ác mà họ còn tích cực khuyên người khác làm thiện. Tư 
tưởng hành vi thuần chánh này của họ chúng ta hãy suy nghĩ mà xem, rất có thể họ 
là hóa thân của một Bồ Tát. Phần nhiều họ không nói ra, nhưng hãy tỉ mỉ mà quán 
sát thì thấy việc làm đó của họ chỉ là việc làm của một Bồ Tát.

“Chúng ta hãy tư duy lời dạy của Tổ Ấn Quang: “Đốn luân tận phận, nhàn tà 
tồn thành. Tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ”. Chúng ta hãy dùng bốn câu 
kệ này của Ấn Tổ để quán sát thì liền có thể phát hiện, trên thế gian này, chân thật 
là có không ít Bồ Tát đang xuất hiện. Bạn chỉ cần quan sát tư tưởng, ngôn hạnh của 
họ hoàn toàn trái với 16 chữ: “tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng,” ham hưởng thụ 
“ngũ dục lục trần”, “tham sân si mạn”, vậy thì, chúng ta có thể khẳng định rằng 
những con người này không phải là phàm phu”.
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Hòa Thượng giải thích như vậy để thấy rằng chúng ta sống ở thế gian, luôn có Phật 
Bồ Tát ở xung quanh. Những việc làm lợi ích chúng sanh bằng tâm vô tư vô cầu chính 
là trồng nhân Bồ Tát. Nhân Bồ Tát đã trồng thì nhất định có quả Bồ Tát.

Hòa Thượng nói: “Người thế gian tạo tác ác nghiệp, phá hoại quốc độ, còn 
những người này lại trang nghiêm quốc độ. Bồ Tát ở lĩnh vực nào cũng có, ngay đến 
học sinh tiểu học cũng có. Tâm tư của chúng rất thuần chánh, nhìn thấy cha mẹ làm 
không đúng pháp, chúng sẽ khuyên can cha mẹ. Đây không phải là một người bình 
thường. Tiếp xúc Phật pháp, bạn tỉ mỉ mà quan sát, thì thấy chúng rất ưa thích học 
tập, chăm chỉ cầu giải ngộ, luôn y giáo phụng hành.

“Ngoài việc làm của họ, chúng ta còn nhìn thấy họ phát tâm, phát nguyện chân 
thật, họ thành tâm thành ý cầu sanh Tịnh Độ, đối với thế gian này không hề có tham 
luyến và bất luận là một loại duyên phận nào ở thế gian, họ đều rất tan nhạt.”     

Trang nghiêm quốc độ là giúp đỡ xây dựng kiến tạo, chỉ làm cho tốt hơn, không 
làm xấu đi. Cũng vậy, Hòa Thượng từng nói: Chúng tôi đến đây để làm tốt hơn chứ 
không phải để thay đổi và làm mới. Nhiều năm qua, chúng ta cũng làm theo phương 
hướng này của Hòa Thượng. Theo Ngài, có những đứa trẻ là học sinh tiểu học có tâm 
tư thuần chánh, ưa thích học tập, chăm chỉ cầu giải ngộ, luôn y giáo phụng hành, thấy 
cha mẹ làm sai thì khuyên can. Các em không phải là người bình thường mà là người 
đặc biệt. Người bình thường sẽ không thoát khỏi tập khí xấu ác của bản thân, ngày ngày 
bị chi phối bởi 16 tên giặc tập khí gồm: “tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng”, ý muốn 
hưởng thụ “năm dục sáu trần, tham sân si mạn”.

Những con người như thế đối với thế duyên của thế gian đều rất tan nhạt tức là 
không phải họ làm ra được một việc thì chấp trước một việc, không phải là làm được 
việc nhỏ thì dính việc nhỏ, làm được việc lớn thì dính việc lớn. Hòa Thượng nói: 
“Chúng ta từ phương diện này mà quan sát, chúng ta liền biết thế gian này chân thật 
có rất nhiều Bồ Tát đang thị hiện, đang ở quanh chúng ta.” Quả thật, một người tinh 
tấn chuyên cần, có thể sẽ làm thúc đẩy sự tinh tấn chuyên cần của chúng ta, không để 
sự lười biếng, giải đãi kéo chúng ta xuống. Cho nên thế gian có rất nhiều Bồ Tát đang 
thị hiện và chúng ta hãy nhìn vào đó mà phát tâm. Tuy rằng chưa phải là Bồ Tát nhựng 
chúng ta đang gieo nhân hành động việc làm của Bồ Tát, phát ra cái tâm của Bồ Tát.

Làm những công việc của Bồ Tát, chúng ta mới có cơ hội thành Bồ Tát. Làm 
những việc là của Phật thì mới gieo được nhân để thành Phật. Hòa Thượng nói rằng chỉ 
có người hư tình giả ý, tâm lý qua loa mới không nhận ra chứ những người thành tâm 
thành ý sẽ nhận ra rằng xung quanh họ có rất nhiều những vị Bồ Tát, đang thị hiện ở 
các ngành các nghề nam nữ, già trẻ. Kể cả trẻ nhỏ cũng có thể là một vị Bồ Tát thị hiện. 
Bé ở tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” nhưng lại có thể nhắc mẹ hãy làm những việc tốt, 
đừng làm những việc xấu. Chắc chắn đây không phải là một phàm phu mà là những con 
người đang trong tiến trình bước lên quả vị của một Bồ Tát.
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Còn chúng ta, tuy rằng vẫn là một phàm phu nhưng chúng ta không làm những 
việc của phàm phu nữa. Chúng ta học theo, làm theo những gì Thánh nhân đã làm. Vậy 
thì, chúng ta đã chuyển phàm thành thánh. Phàm phu thường hay làm việc của phàm 
phu nên không thể chuyển đổi được, mãi mãi vẫn là phàm phu. Còn người tuy là phàm 
phu nhưng không làm việc của phàm phu nữa, chỉ làm công việc của Thánh nhân, vậy 
thì, những con người này đang dần dần từng bước trở thành Thánh Hiền.

Quan trọng là có muốn chuyển đổi, có muốn làm hay không? Nếu muốn thì có thể 
chuyển đổi được. Nhiều người cũng phải thốt lên ngạc nhiên khi thấy chính mình trở 
nên vị tha chứ không ích kỷ như trước đây. Họ không nhận ra chính mình chuyển đổi 
từ lúc nào! Tập khí là thói quen nên nếu làm nhiều việc tốt, nghĩa là đã chuyển đổi thói 
quen, cũng chính là chuyển đổi tập khí. Hòa Thượng nói: “Tuy là một phàm phu nhưng 
sau khi tiếp nhận được Phật pháp, lại ưa thích học tập, chăm chỉ nỗ lực cầu giải 
(hiểu), cầu ngộ (nhận ra) và có thể ngày ngày y giáo phụng hành thì dần dần bước 
ra khỏi phạm vi của một phàm phu lúc nào không hay biết.”

Chúng ta có thể ngỡ rằng mình là một phàm phu và những tập khí xấu ác của mình 
không thể nào chuyển đổi được. Tuy nhiên, vô hình chung, tập khí đó đã được chuyển 
đổi bởi vì từ lâu, chúng ta cứ theo việc tốt mà làm, việc xấu thì tránh xa, bạn hiền bạn 
lành thì kết thân và bạn xấu bạn ác, bạn lêu lỏng, bạn giải đãi thì xa lánh. Nhờ đó, những 
tập khí xấu ác của bản thân đã thay đổi từ lúc nào mà chúng ta không hề hay biết. Từ 
một phàm phu, chúng ta đã chuyển phàm thành Thánh. Chỉ cần quán sát, chúng ta sẽ 
thấy bản thân có rất nhiều chuyển đổi tốt.

Bài học hôm nay, Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta rằng rất nhiều Bồ Tát đang ở 
quanh chúng ta. Hãy tỉ mỉ quan sát thì sẽ nhận ra điều này và một khi đã nhận ra được 
rồi thì chúng ta mới có được lợi ích từ những vị Bồ Tát đó. Chúng ta học theo làm theo 
các vị Bồ Tát thì mới có được kết quả tốt. Chúng ta nghe lời thật làm, từ nơi mình dụng 
công thì cho dù còn là phàm phu nhưng tâm phàm của chúng ta đã chuyển đổi từ lâu 
rồi. Tâm phàm đã chuyển thì thành tâm của Bồ Tát, của Thánh Hiền./.

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu 
sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu 

học tập mang lại lợi ích cho mọi người!


